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  Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij, 
Zwaai met de takken en zing maar blij.
Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer, 

Leg alle jassen maar voor Hem nee
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   zoek de verschillen 

Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij,  
Zwaai met de takken en zing maar blij. 
Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer,  

Leg alle jassen maar voor Hem neer.  

 

bijbelidee.nl 

 



  De intocht in Jeruzalem 
 
Mat.21:1-11;Marc.11:1-10; Luc. 19:45-48  ~ 291
                        ~ www.bijbelidee.nl   

       

em          

291 ond  

                        

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Doe het geluid van de hoeven na: 

    Tik met 2 plastic bekertjes tegen elkaar aan, of 

           met de tong:  

 

* * * * * * * 
Kleine ezel draagt de Heer,

Zwaai met een tak en zing:”Hosanna”

Kleine ezel draagt de Heer,

Leg je jas maar voor hem neer!

 

 * * * * * * * 
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Doe het geluid van de hoeven na:  

bekertjes tegen elkaar aan, of klik 7 keer 

Kleine ezel draagt de Heer, 

en tak en zing:”Hosanna” 

Kleine ezel draagt de Heer, 

Leg je jas maar voor hem neer! 
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Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij.

Zwaai met de takken en zing nu blij.*

 

Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer.

Leg alle jassen maar voor Hem neer. **

 

 
*    Doe of je een palmtak  in je hand hebt, zing het lied en

      zwaai met je arm heen en weer. 

**  Doe maar na: leg je jas op de grond. 
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! Hosanna! De Heer komt voorbij.  

blij.* 

anna! Hosanna! Hij is onze Heer.  

Leg alle jassen maar voor Hem neer. **  

het lied en 

     Dit lied is opgenomen op de cd omen op de cd ‘zingtingeling’ – Ecovata 


